
Hij herinnert zich zijn liefde,  
de belofte aan onze vaderen,  
aan Abraham en zijn nakomelingen voor eeuwig  

  
 
 

 
Wij zitten in de nasleep van het drama, na de aanslagen op Zaventem en in het 
metrostation Maalbeek. 
 
Mijn gedachten en mijn gebeden gaan vanzelfsprekend naar de slachtoffers van de-
ze aanslagen, de doden en hun naasten; eveneens naar de mensen die gekwetst 
werden in lichaam en geest, en hun naasten. Want het lijden treft meer en 
meer mensen, een beetje zoals de beweging van de golven aan de oppervlakte van 
een rustig meer waarin een zware steen is geworpen. 
Op de dag dat ik dit schrijf (net na Pasen) beleeft elk een emotioneel moment op 
zijn manier, met zijn ervaringen.  
Er zijn momenten waar de woorden zoals ruw en wraakroepend, mooi en dichterlijk 
klinken misplaatst tegenover deze oceaan van pijn die zo veel levens overspoelt. 
  
In deze chaos zie ik het schilderij „de schreeuw“ van Edvard Munch voor mij 
plotseling verschijnt. Een hevige en stille „schreeuw“ van een man die in een 
hemel van vuur zijn oren stopt om de pijn die hem doorboort niet te horen? 
 
In de verte lopen twee schaduwen langs de leuning. Ze zetten hun weg ver-
der – alles gaat goed, men heeft met de hele familie contact kunnen opne-
men. Iedereen is terecht. Anderen beleven het ergste. „De schreeuw“. 
 
In een van de verrijzenisverhalen verzoekt Jezus Thomas de hand in zijn won-
den te steken. Alsof Thomas buiten - niet alleen buiten de verrijzenis, maar 
misschien eveneens buiten de goede vrijdag - was blijven staan. Hoe kan men 
de brutaliteit, het geweld treffen en hoe kan men zich door de mogelijke tederheid 
van een heropleving laten treffen?  
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Il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.  

Nous sommes dans l’après-drame. Après les attentats de Zaventem et de la station 
de Maelbeek.  
Je porte bien sûr dans la pensée et dans la prière les victimes de ces attentats. Les 
morts et leurs proches. Les blessés physiques et les blessés psychiques. Et leurs pro-
ches. Car la souffrance touche de plus en plus de monde – un peu comme se trans-
met le trouble d’un lac calme dans lequel aurait été jeté un gros pavé.  
 
 
Au jour où je vous écris (juste après Pâques) beaucoup de choses auront été dites 
dans la foulée émotionnelle de ce que nous venons de vivre. Doit-on en rajouter ? 
Il y a des moments où les mots, rudes et vengeurs, beaux et poétiques, semblent 
hélas déplacés face à cet océan de douleur qui submerge tant de vies.  
À vrai dire, c’est l’image du tableau « le cri » de d’Edvard Munch qui surgit devant 
moi. Un « cri » intense et silencieux. Un homme qui dans un ciel de feu se bouche 
les oreilles. Pour ne pas entendre le cri qui le traverse ? Au loin, promeneurs indiffé-
rents, deux ombres marchent le long de la rambarde. Les uns continuent leur route 
– tout va bien, on a pu contacter toute la famille. Tout le monde est bien rentré. Et 
pour d’autres, c’est le « cri ».  
 
 
Dans un des récits de la résurrection, Jésus invite Thomas à mettre la main dans ses 
blessures. Comme si Thomas était resté en dehors - non seulement de la résurrec-
tion, mais peut-être aussi du vendredi saint. Comment toucher la brutalité, la vio-
lence et donc comment se laisser toucher par la douceur possible d’une reprise de 
la vie ?  
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Le ressuscité porte les marques de la passion. Comme beaucoup de blessés physi-
ques et psychiques qui porteront des marques pour le reste de leur vie.  
 
 
Porter en soi un souvenir, une mémoire.  
Des mots importants dans le vocabulaire chrétien. Marie dira « Le Seigneur se sou-
vient de son amour ». Et Jésus « Faites ceci en mémoire de moi ». 
 
 
Le signe par excellence du christianisme est la croix. Porteuse, dans  la tradition ca-
tholique, d’un corps tordu dans la mort avec la marque des clous et de la lance. 
Nous nous souvenons ainsi du drame, de l’impuissance (?) de Dieu et des humains à 
empêcher la violence, la méchanceté, le mal. Face à la croix, le « Cri » ? 
Le souvenir de la croix a parfois été utilisé pour justifier la violence faite à d’autres 
(en l’occurrence aux juifs, aux fils d’Abraham par le sang) Voire à nous-mêmes : il y a 
eu jusqu’assez récemment une spiritualité invitant à s’associer à la souffrance du 
Christ en croix. Les saints devaient être tristes, ascètes, hors du monde, graves.   
  
 
Présente au pied de la croix, Marie est pourtant témoin d’une autre mémoire. Celle 
d’un Seigneur qui se souvient de son amour, de sa miséricorde.  
Promesse faite à nos pères. Par cette promesse, il a fait naître l’espérance. N’est-ce 
pas une erreur ? Ne valait-il pas mieux constater que le monde, que l’humanité est 
pourrie. A coup sûr on aurait eu raison. Mais alors pourquoi Dieu aurait-il envoyé 
son fils dans notre humanité ? Pourquoi le faire naître de Marie, faisant ainsi souffrir 
cette mère dans les douleurs d’un enfantement qui semble n’en pas finir ? Pour 
nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme.  
Là est le grand mystère de la foi : Dieu reste du côté de cette humanité qui rêve aus-
si de miséricorde, de justice et de paix, de fraternité et de réconciliation.  
 
 
Sommes-nous avec le Christ ? Sommes-nous ses disciples ? Est-ce que l’Esprit-saint 
peut nous féconder comme le fut Marie, « de laquelle le Christ est né » 
En ce mois de mai, en cette période entre pâques et pentecôte, ouvrons-nous donc 
à l’Esprit-saint, en restant proche des sœurs et des frères porteurs du « Cri ». Et en 
même temps témoin d’une bonté, d’une miséricorde qui ne s’effacera pas.  
 
 

Abbé Benoît Hauzeur, recteur.  

De verrezen draagt de tekenen van de passie. Net zoals vele gewonden in lichaam 
en geest deze littekens voor de rest van hun leven zullen meedragen. 
 
Twee belangrijke uitspraken voor Christenen. Maria zegt: "De Heer herinnert zich 
zijn liefde." En Jezus: "Doe dit om mij te gedenken." 
 
Het symbool bij uitstek van het christendom is het kruis. Drager, in de katholieke 
traditie, van een in de dood verwrongen lichaam met wonden van spijkers en lans. 
Zo herinneren we ons het drama, de onmacht (?) van God en de mensen om het 
kwade te verhinderen.  
De herinnering aan het kruis werd soms misbruikt om het geweld te rechtvaardigen, 
dat gebruikt werd tegen anderen (in dit geval tegen de Joden, aan de zonen van 
Abraham door het bloed) en zelfs aan onszelf: vrij recentelijk bestond er een spiritu-
aliteit die verzoekt om zich bij het lijden van de gekruisigde Christus aan te sluiten. 
De heiligen moesten droevig, ascetisch, buitenwerelds, ernstig zijn. 
  
Aanwezig aan de voet van het kruis is Maria nochtans getuige van een andere herin-
nering. Die van de Heer die zich zijn liefde, zijn barmhartigheid herinnert. 
 
Belofte aan onze vaderen. Door deze belofte, heeft hij de hoop laten ontstaan. Is dit 
geen fout geweest? Was het niet beter geweest, vast te stellen dat de mensheid 
slecht is. Men zal zeker gelijk gehad hebben.  
Maar waarom zou God dan zijn zoon naar onze mensheid gezonden hebben? Waar-
om hem uit Maria laten geboren worden, en zodoende deze moeder de pijnlijke 
weeën te ondergaan van een bevalling die nooit schijnt te eindigen?  
 
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft 
het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens gewor-
den. 
Dit is het grote mysterie van het geloof: God blijft aan de zijde van deze mensheid 
die eveneens droomt van barmhartigheid, rechtvaardigheid en vrede, broederschap 
en verzoening. 
Staan wij aan de zijde van Christus? Zijn wij zijn leerlingen? Kan de Heilige Geest ons 
inspireren zoals Maria, „uit wie Christus geboren is“. 
 Laten ons in deze meimaand, in deze periode tussen Pasen en Pinksteren, open 
staan voor de Heilige Geest, en verbonden blijven met de zusters en de broers die 
„de Schreeuw“ blijven ten harte nemen. En tegelijkertijd getuigen van een goed-
heid, van een barmhartigheid die zal overwinnen. 
 

 
Priester Benoît Hauzeur, rector.  



Agenda   
 

Zondag 1 mei 2016 om 15u 

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot                         

te Jette Leopold I-straat 296 

 

“Opening Mariamaand  

en feestdag Sint-Jozef, Arbeider“                                       

 

Wat Hij u ook beveelt, doe het maar. 

 

De spirituele werken van de     

barmhartigheid  
 

 

Bedevaarten naar Halle. Een weg van barmhartigheid. 
Bij een Jubeljaar hoort een bedevaart. Een bedevaart is immers een teken van ver-

langen naar ommekeer en nieuw begin. Het is fysiek op stap gaan om uit te drukken 

dat men het oude wil achterlaten, en Gods genade en barmhartigheid tegemoet wil 

gaan. 

 

1. Op de 1
ste

 mei - jaarlijks bedevaart naar Halle van de parochie Sint-Pieter Jette.  

Samenkomst, zending en vertrek in de St.-Pieters kerk om 8:30 uur.  

Reisweg: Jette – Molenbeek – Anderlecht Kanaalzone via kanaal Ruisbroek – Lot 

– Buizingen – Halle TREINREIZIGERS: samenkomst station Jette 12:25 uur ver-

trek trein om 12:40 uur EUCHARISTIEVIERING om 15:30 u. en avondmaal in res-

taurant "De Mouterij”  

Terug in Jette voorzien rond 19:30 Meer info: 0486-98 98 72 

2. Op de 7
de

 mei – vicariaal bedevaart naar Halle.  

Mgr. Kockerols nodigt ons uit om in dit jubeljaar met alle Brusselse gemeen-

schappen samen, Nederlandstalig, Franstalig of van buitenlandse herkomst, op 

bedevaart te gaan naar Halle, om zo samen en heel lijfelijk een gebaar van be-

kering, verzoening en ontvankelijkheid te zetten. 

Agenda  
Année sainte de la Miséricorde  
Cette Année est pour l’ensemble de l’Église une Année sainte : un Jubilé extraordi-

naire de fêtes et de réjouissances placé sous le signe de la Miséricorde. Pendant un 

an, les communautés locales s’attachent à faire découvrir la proximité et la tendres-

se de Dieu qui s’engage pour tous et marche avec nous. 

 

 

Dimanche 1er mai 2016 à 15h00 

Chapelet et adoration à la grotte 

Notre Dame de Lourdes à Jette 

 

Ouverture du mois de Marie 

et fête de St Joseph, travailleur.  

 

« Avec Marie et Joseph, travailler 

aux œuvres de miséricorde » 
 

 

 

1.  Invitation à un pèlerinage de l’Église de Bruxelles vers Hal      
le 7 mai 2016 

Cette démarche de pèlerinage autour de notre évêque auxiliaire, Mgr Jean Kocke-

rols, marquera ce désir de renouvellement et de conversion qui habite le cœur de 

notre Église de Bruxelles. Nous marcherons ensemble vers le sanctuaire marial qui 

abrite depuis 1257 une statue de la Vierge : le visage d’une Vierge qui accueille cha-

cun et chacune en son sein. 

« Au fil de l’eau », nous nous laisserons rejoindre par Celui qui vient à nous pour 

combler de sa miséricorde ceux qui reconnaissent avec sincérité leurs fragilités. 

 
Pratiquement, ce pèlerinage se déroulera en 3 temps :  
• Sur la route : temps de louange, de méditation, de silence et de partage 
• À la basilique : démarche individuelle de pèlerinage 
• Célébration eucharistique multilingue présidée par Mgr Jean Kockerols à 15h 



Plusieurs formules  

• À pied (10 km) : Départ station Métro CERIA entre 8h30 et 9h30 ; retour en train 

• À vélo : Lieux de départs en fonction des groupes, passage souhaité à la station de 

Métro CERIA pour envoi entre 9h et 10h ; retour à vélo 

• En bus : Des points de ramassage seront proposés ; retour en bus.  

La participation aux frais est de 5€ (pour les adultes à pied ou à vélo) et de 15€ 

(pour les adultes en bus). Elle couvre les frais de bus, train, boissons, etc. 

Les inscriptions se font de préférence auprès de votre Unité pastorale (Pour Jette, 

le matin au secrétariat 0426 37 80)  

Des inscriptions individuelles sont possibles par mail : Diane de Talhouët 

02/533.29.61 misericordia@proximus.be  

Participation à verser sur le compte de l’archevêché de Malines Bruxelles : BE40 

2300 7360 7963 avec comme mention: nom et « 2168 ».   
 
 

2.  Les portes de la miséricorde … à Bruxelles  
L'Église de Bruxelles est entrée dans le Jubilé de la Miséricorde avec 
l'ouverture des Portes saintes à la Basilique du Koekelberg et la Cathédrale. 
Dans chacun de ces lieux, un parcours spécifique permet aux pèlerins de décou-
vrir différentes facettes de la miséricorde du Père et de recevoir le sacrement 
du pardon. Deux manières de vivre seul, en famille ou en groupe un chemine-
ment spirituel  à l'aide d'un livret conçu pour vous accompagner dans cette dé-
marche.  

 
 

3.  15 Jeudis de Sainte  Rita (qui ont commencé le 11 février) :  

le matin de 10 h 30 à 12 h. Chapelet, Méditation, chapelet,  adoration Saint-
Sacrement et  Eucharistie.   
En avril les 21 – 28 ; en mai, les  5 – 12 – 19  
Le samedi 21  mai, fête de  Sainte  Rita : chapelet  à  11h  et messe à 12h30     
                
                                 

4.  4 nuits d’adoration  
14/15 mai 2016 
18/19 juin 2016 
17/18 septembre 2016 
15/16 octobre 2016 
 

Renseignement : Verscheure  Monique tél : 02 / 414 18 78 ou 0474 / 41 56 51  

Hoe ziet het programma eruit? 

Tussen 8u30 en 9u30 kan je te voet of met de fiets vertrekken aan metrohalte 

Ceria/Coovi. Het traject loopt de hele tijd langs het kanaal en is ook goed te doen 

met een buggy of kinderfietsje, maar ouders houden hun kinderen toch best 

goed in de gaten, er zijn geen relingen langs het kanaal. Reken op zo’n 10 kilome-

ter stappen! Voetgangers kunnen ’s avonds met de trein terugkeren. Voor fiet-

sers wordt een apart traject voorzien. Je kunt ook met de bus gaan vanuit je pas-

torale eenheid. Vertrekuur en –plaats worden later nog meegedeeld. De pel-

grimstocht zal in drie stappen verlopen. Bij het vertrek aan het kanaal worden we 

op weg gezet door onze bisschop. Onderweg zal er regelmatig tijd gemaakt wor-

den voor zang, meditatie, stilte en uitwisseling. Eenmaal in Halle aangekomen, 

krijgt iedereen de kans om door de Heilige Deur de basiliek te betreden en per-

soonlijk de tijd te nemen voor reflectie, eventueel biecht voor wie dat wenst, en 

gebed. We sluiten de bedevaart af met een meertalige eucharistieviering om 15 

uur. 

Hoe kan je deelnemen? 

Het is best als je op voorhand inschrijft. De inschrijvingen gebeuren per pastorale 

eenheid. De deelname in de onkosten bedraagt €5 voor voetgangers en fiet-

sers en €15 voor wie met de bus komt. Dit bedrag dekt de kosten voor bus of 

trein, een drankje onderweg en andere kosten die gelinkt zijn aan de organisatie, 

zoals het drukwerk bv. Pick-nick breng je best zelf mee.  

Contacten:  guido.vandeperre@skynet.be; jan.claes@outlook.be;     

paul.de.sadeleer@telenet.be; heleneclaus@hotmail.com 

 
 
 

15 donderdagen van sint-Rita 
Vanaf de 11de februari, op donderdag, ’s morgens van 10.30u. tot 12.30u rozen-
hoedje, bezinning, rozenhoedje, aanbidding en Eucharistie.  
De donderdagen 21-28 april; 5-12-19 mei; en op zaterdag 21 mei feest van sint-
Rita Rozenhoedje en Eucharistie om 12.30u.  

 
 

Nachten van aanbidding in 2016:  
14/15 mei; 18/19 juni; 17/18 september; 15/16 oktober 2016 

 
Inlichtingen : Verscheure  Monique tel : 02 / 414 18 78 of 0474 / 41 56 51 
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